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Woord vooraf  
Voor je1 ligt een korte versie van een beleidslijn van (de kerkenraad van) de Nederlands 
Gereformeerde Kerk van Kampen. In dit document verwoorden we hoe wij gemeente willen zijn voor 
en met homoseksuele broeders en zusters. In de vorm van een ‘vraag + antwoord’ gaan we in op 
vragen waar je tegenaan kunt lopen als je als homoseksueel christen lid bent van onze gemeente, of 
als je lid wilt worden. 
We hopen je op deze manier een zo concreet mogelijk beeld te geven van het klimaat in onze 
gemeente en het beleid van de kerkenraad. Het is onze wens dat jij je in ons midden als 
medegelovige gezien, gehoord en gerespecteerd weet. We bidden dat deze beleidslijn daaraan mag 
bijdragen.  
Behalve dit korte document is er ook een uitgebreider beleidsnotitie. Daarin staan aanvullingen zoals 
het hoe deze beleidsdocumenten tot stand zijn gekomen en een inhoudelijke onderbouwing van de 
dingen je straks kunt lezen. Deze uitgebreide beleidsnotitie is op te vragen bij de scriba van de 
kerkenraad (scriba@ngkkampen.nl). 
In onze beleidslijn is ruimte voor verlegenheid en spanning. We hebben te maken met verschillende 
opvattingen, niet alleen in de gemeente maar ook binnen de kerkenraad. We willen elkaar daarin 
vasthouden en respecteren.  
 

Vragen en antwoorden, gebaseerd op onze uitgebreidere beleidslijn 
 
1. Kan ik als homoseksueel christen lid worden/blijven van de NGK Kampen? 
Wij zijn als gemeente samen het lichaam van Christus. Samen leven wij van de genade van onze Heer 
Jezus Christus, samen proberen wij Hem na te volgen in deze wereld en samen zijn wij op weg naar 
Gods nieuwe wereld. Wie je als gelovige ook bent en hoe je ook in het leven staat, jij bent welkom als 
lid van onze gemeente. Ben je al lid van onze gemeente en je bewust (geworden) van je 
homoseksuele geaardheid? Weet dat je ook dan van harte welkom bent en blijft! Je wordt van harte 
uitgenodigd om openbare belijdenis van je geloof af te leggen en om te worden gedoopt als dat nog 
niet gebeurd is.  
  
2. Hoe denkt de NGK Kampen over homoseksualiteit? 
Wij zijn een veelkleurige gemeente. Binnen onze gemeente en kerkenraad wordt verschillend 
gedacht over homoseksualiteit en over hoe de bijbel daarover spreekt.  
Als kerkenraad zien we homoseksualiteit als seksuele geaardheid en dus als een onveranderlijk deel 
van jouw persoonlijkheid. We denken dat homoseksualiteit er niet was toen God de wereld maakte 
en dat het een bestaat door de gebrokenheid van Gods schepping waarin we allemaal delen. We 
willen jou ondersteunen vanuit een houding van betrokkenheid. Meer hierover staat in onze 
uitgebreidere beleidslijn.  
 
3. Ben ik in de NGK Kampen veilig met mijn homoseksuele geaardheid? 
We streven ernaar dat onze gemeente voor alle mensen een veilige plek is, ook voor jou. Tegelijk 
beseffen we ons dat we daarin kunnen en moeten groeien. In onze gemeente zijn en worden soms 
onbedoeld harde en veroordelende woorden gesproken over homoseksuele broers en zussen. Als je 
ontdekt dat je homoseksueel bent, dan kan dat een innerlijke strijd in je teweegbrengen: met jezelf, 
met je omgeving en/of met God. Die innerlijke nood en strijd hadden en hebben wij niet altijd door. 
En soms hebben we wel vanuit liefde voor Gods Woord en onze homoseksuele broeders en zusters 
willen spreken en handelen, maar hebben we daarin toch mensen pijn gedaan. Geliefde kinderen van 
God zijn gekwetst en afgewezen, of werden weggekeken, omdat mensen onvoldoende in staat waren 
om Gods onvoorwaardelijke liefde te weerspiegelen. We zijn daarin schuldig aan het gebod om onze 
naaste lief te hebben. Dat willen we anders. Daarvoor is deze beleidslijn bedoeld. We willen ook met 

                                                           
1
 In dit document gebruiken we de ‘jij-vorm’ omdat dat ook de gangbare manier van communiceren is in de kerkenraad en 

de gemeente. Vindt u dat onprettig, bedenk dan dat we met ‘jij’ ook ‘u’ bedoelen. 
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de gemeente in gesprek (blijven) over hoe we voor alle gemeenteleden een gastvrije en veilige 
gemeente kunnen zijn.  
 
4. Met wie kan ik praten over mijn homoseksuele geaardheid? 
We streven in onze gemeente naar een genadig klimaat, waarin je zonder angst voor afwijzing kan 
spreken over jouw geaardheid. Daarom zijn dit onze uitgangspunten in onze pastorale zorg: 

- We luisteren naar jouw verhaal, waarbij we je zien als een broer of zus in het geloof. 
- We schorten ons eigen oordeel op en zijn terughoudend met het brengen van onze 

persoonlijke overtuigingen. 
- We willen samen met je bidden of God door zijn Heilige Geest jou de weg wil wijzen in een 

leven waarin Gods koninkrijk centraal staat.  
 
Als je in een sfeer van vertrouwelijkheid wilt spreken over jouw homoseksuele geaardheid, dan kun 
je terecht bij jouw eigen jeugdleider, wijkouderling of pastor/predikant. Als je je daar niet veilig voelt 
of liever met iemand anders spreekt, dan kun je ook terecht bij de vertrouwenspersonen van onze 
kerk. Zij luisteren graag naar je. Ze zijn te bereiken via vertrouwenspersonen@ngkkampen.nl.  
 
5. Ben ik welkom aan het avondmaal? 
Ja dat ben je. Het avondmaal is een maaltijd waarin we als gelovigen onze redding helemaal van de 
Heer Jezus Christus verwachten. We verbinden de toegang tot het avondmaal daarom met het 
belijden van Jezus als Heer en Redder. Iedereen die wil leven van zijn genade is welkom aan de tafel 
van de Heer. Dat geldt ook voor al onze homoseksuele broeders en zusters.  
 
6. Hoe kan ik mij inzetten in de gemeente? 
We geloven dat God aan iedere gelovige gaven en talenten geeft. We verlangen ernaar dat ook jij 
jouw gaven ontdekt (hebt) en inzet voor God en zijn gemeente.  
Je kunt ook worden benoemd als ouderling of diaken. We moeten daarbij wel aangeven dat dit voor 
sommige leden van de kerkenraad en de gemeente moeilijk te dragen is. Ook voor mensen die 
vinden dat Gods woord geen ruimte biedt voor de benoeming van homoseksuele broeders en zusters 
als ouderling of diaken blijft ruimte om kerkenraadslid te zijn.  
 
7. Kan ik mijn burgerlijk huwelijk of geregistreerd partnerschap kerkelijk laten bevestigen? 
In onze gemeente kan dat niet. We zien het huwelijk als een instelling van God voor één man en één 
vrouw. We zijn er niet voldoende van overtuigd dat we bijbelteksten die gaan over Gods zegen over 
de relatie tussen één man en één vrouw ook mogen toepassen op relaties van twee mannen en twee 
vrouwen. Daarom zal de kerkenraad niet positief ingaan op een verzoek om jouw homoseksuele 
relatie kerkelijk te bevestigen.  
Wel willen we in de NGK Kampen biddend om jou en je partner heen staan en in de pastorale setting 
van (bijvoorbeeld) een huisbezoek bidden om Gods zegen over jullie samenleven. Ook kun je, net als 
ieder ander gemeentelid, vragen om dankzegging en voorbede in de zondagse kerkdiensten van onze 
gemeente. 


